
 

 

 

Zondag 27 december 

Het gaat vandaag over: 
………………………………………..        

We lezen uit de bijbel: 
……………………………………….. 

Kerst is voorbij, hoe ziet de 
stal van baby Jezus er nu uit? 
Teken jij een mooie opgeruim-
de stal zonder baby Jezus?  

Lieve jongens en meisjes.  

Hebben jullie een mooi kerstfeest gehad?  Met elkaar thuis, of nog even bij familie 
langs? We hopen dat je veel plezier hebt gehad en aan de Here Jezus hebt gedacht, 

Kerst gaat over baby Jezus. Maar baby’s worden natuurlijk groot. En Jezus werd ook 
groot! Hij werd een kind en daarna een grote man. Hij stelde vragen aan mensen en Hij 
wil ons allemaal veel meer leren over zijn Vader in de hemel. En uiteindelijk is Hij voor 
ons een redder geworden. Daar gaat het vandaag over.   



 

Weet jij het nog? 

Vandaag ging de preek over: …………………………………………………………………………………… 

Het geld was voor: ………………………………………………………………………………………………… 

Het mooiste lied:…………………………………………………………………………………………………… 

Dit was bijzonder vandaag:……………………………………………………………………………………… 

Jezus wil jouw redder zijn!  

Kleur deze kleurplaat in en knip hem uit. En geef hem maar een 
mooi plekje in je kamer. 


