
 

  

 

        Gebedskalender 
                 elke week bidden voor Arnhemmers 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

2 3 4 5 6 7 8 
Criminaliteit in Arnhem 
 

 
 

Arnhem scoort nog steeds hoog op de landelijke lijstjes wat betreft onveiligheid. Binnen Arnhem is het 

opvallend dat juist het Spijkerkwartier hogere cijfers laten zien. Belangrijk voor de veiligheid in de stad 

is het gevoel dat inwoners hierover hebben. Dat veiligheidsgevoel lijkt af te nemen: meer mensen 

voelen zich onveilig. De burgemeester, hoofdofficier van Justitie en hoofdcommissaris van politie 

hebben regelmatig overleg over het veiligheidsbeleid. 
 

Bidt voor: 

• een dusdanige verandering in de stad, dat de veiligheid toeneemt 

• politie en handhavers in de stad, dat ze kracht en wijsheid krijgen om goed om te gaan met 

situaties van onveiligheid 

• de samenwerking tussen de top van politie, gemeente en openbaar ministerie. Dat er goed wordt 

gewerkt en juiste besluiten worden genomen 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

9 10 11 12 13 14 15 
Lombok 

 

 

 

 

Lombok is een wijk in Arnhem-West waar saamhorigheid is, maar ook eenzaamheid. Bij een onderzoek van 

Team Leefomgeving vertelden buurtbewoners: ‘Een leuke buurt, dicht bij de stad, bij de bossen. Een beetje 

een dorp in de stad, je helpt elkaar’, ‘Kleinschalig, vriendelijk, zeer gevarieerde bewoners, arm, rijk, 

kunstenaars…er is geen leukere wijk te vinden’, ‘Mijn straatje werkt zo: als je een probleem hebt staat 

iedereen klaar’. Veel mensen wonen hier dus met plezier. In buurthuis ’t Huukske kan men terecht voor 

activiteiten of een praatje en elk jaar is er op straat een geweldig wijkfeest. 
 

Er zijn ook zaken die niet goed gaan: 

• eenzaamheid onder wijkgenoten, niet iedereen kan of wil zich zo maar verbinden in de buurt 

• verborgen nood, mensen met psychische klachten die soms moeite hebben om hulp te vragen 

• jongeren die overlast verzorgen en rommel achterlaten 

• relatief veel ouderen op zoek naar de zin van het leven en naar een goede invulling van de dagen 
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zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

16 17 18 19 20 21 22 
Rijnstate 

 

 

 

 

 

Deze week bidden en danken we voor Rijnstate. Naast het grote ziekenhuis in Arnhem zijn er in de regio 

meerdere locaties: in Zevenaar, Velp en Arnhem-Zuid. De poliklinische zorg van deze laatste twee locaties 

wordt dit jaar verplaatst naar een nieuwe vestiging in Elst waar ook een divers aanbod aan medisch 

onderzoek zal komen. 
 

U kunt bidden voor alle patiënten, in het bijzonder voor hen die te maken hebben met langdurige of 

complexe zorg. Er zijn bijna 5.000 professionals werkzaam bij de verschillende vestigingen van Rijnstate. Een 

deel van hen staat onder hoge werkdruk. Wilt u daarom in het bijzonder bidden voor een goede, rustige 

werksfeer, patiëntvriendelijke zorg en voor genoeg personeel op alle afdelingen. Laten we ook bidden en 

danken voor de ruim 300 vrijwilligers. Tenslotte is een dankpunt het hoge niveau van de zorg: er wordt goed 

samengewerkt, er vindt veel innovatie plaats en er zijn zeer gedreven artsen en afdelingen die met passie 

voor hun patiënten gaan.   

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

23 24 25 26 27 28 29 
Pleegzorg 

 

 
 

In Nederland wonen veel jongeren niet in hun eigen gezin, maar in een pleeg- 

gezin. Gelukkig zijn er ook in de regio Arnhem gezinnen die kinderen en  

jongeren willen opvangen als het thuis niet gaat. Een pleeggezin kan voor een  

tijdje rust en licht geven, zodat ook deze kinderen en jongeren zich goed kunnen ontwikkelen. Voor alle 

partijen, de kinderen zelf, de gezinnen waar ze vandaan komen, en de gezinnen waar ze wonen, is dit niet 

makkelijk. Door gebed kunnen we pleegkinderen en de gezinnen daaromheen ondersteunen. 
 

• we danken voor de gezinnen die hun huis openstellen voor de kinderen van anderen. Niet alleen voor 

de ouders, maar ook voor de andere kinderen 

• we danken voor de instanties die hun best doen om dit zo zorgvuldig mogelijk te organiseren 

• we bidden voor het gezin dat even zonder één of meer van hun kinderen verder moet. We bidden voor 

goede hulp en kracht 

• we bidden voor moed voor de kinderen die in deze situatie zitten, en we bidden dat ze zich geliefd 

mogen voelen 

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt 

en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. 

De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2023 wordt de kalender gemaakt en verspreid  

door:  Wim  Bos  (Stadswerker  Koepelkerk),  Marieke  Meijer-Bernard  (Stadsklooster  Arnhem)  en  Rick  Jansen  (Villa  Klarendal). 

 

   Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl 


