
 

  

 

        Gebedskalender 
                 elke week bidden voor Arnhemmers 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

2 3 4 5 6 7 8 
Brandweer 

 

Vorige maand werden we in Arnhem opgeschrikt door twee grote branden: bij Revalidatiecentrum 

Klimmendaal en in een huizenrij in Presikhaaf. Van onze brandweerlieden kunnen we op zulke momenten 

gelukkig paraatheid en expertise verwachten. Onze brandweer bestaat uit vier ploegen van achttien 

brandweerlieden en ongeveer 20 vrijwilligers. Er zijn twee kazernes: aan de Rietgrachtstraat en aan de 

Groningensingel. De brandweer is er voor de hulpverlening en -door middel van voorlichting en training-  

ook voor de preventie.  
 

Door gebed kunnen we het werk ondersteunen. 

• we danken voor de mensen die dit werk gekozen hebben en we danken  

voor hun enorme inzet bij de grote branden in de afgelopen tijd 

• we danken voor de samenwerking met andere hulpdiensten en met de  

brandweerkorpsen in de regio 

• de brandweer doet gevaarlijk werk, we vragen of God hen wil beschermen 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

9 10 11 12 13 14 15 
Elderveld 
 

Elderveld is een rustige woonwijk in Arnhem–Zuid uit de jaren 70-80. De bevolking is de laatste 20 jaar 

vergrijsd: in Elderveld is ruim 27% 65 jaar of ouder (in heel Arnhem is dat ruim 15 %). Van de huishoudens is 

41% een 1-persoonshuishouden. 21% is een paar met kinderen. 29% is een paar zonder kinderen. De wijk 

kent nog drie kerken: Het Leger des Heils, Baptistengemeente Ontmoeting en Evangeliegemeente De Deur. 
 

De bewoners van Elderveld geven hun woonomgeving een ruime voldoende, maar het veiligheidsgevoel 

staat onder druk. In het winkelcentrum zijn er in de laatste tijd enkele aanslagen geweest. Dat is het gesprek 

van de dag. Ook is er soms overlast van straatjongeren. Er wordt actief jongerenwerk gedaan en er is inzet 

van vrijwilligers, op allerlei gebied. De nabijheid van een asielzoekerscentrum geeft geen overlast of 

gevoelens van onveiligheid.  
 

We kunnen danken en bidden voor:   

• aanwezigheid en inzet van de vele vrijwilligers in de wijk  

• de zichtbare aanwezigheid van de kerkgemeenschappen  

• mensen die eenzaam zijn  

• afname van vormen van onveiligheid zoals aanslagen en 

vandalisme door de jeugd 
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zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

16 17 18 19 20 21 22 
Vakantie & Jeugdland 

 

Deze week is de zomervakantie begonnen voor kinderen en jongeren. Een tijd waarin de rust wordt 

opgezocht en families voor langere of korte tijd op vakantie gaan. Sommige kinderen vieren vakantie 

“Rundum Hause”. We zijn blij dat Jeugdland al sinds 1971 voor alle Arnhemse kinderen gedurende de hele 

zomervakantie activiteiten organiseert, zodat elk kind een leuke vakantie heeft. 
 

 

Gebed voor: 

• kinderen die niet op vakantie gaan, dat ze toch een mooie zomer krijgen 

• een fijne en geslaagde start van Jeugdland  

• alle vrijwilligers van Jeugdland die zich belangeloos inzetten voor de 

kinderen in Arnhem 

• Speeldorp Klarendal: de laatste twee weken van de zomervakantie voor 

kinderen in Klarendal e.o. 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

23 24 25 26 27 28 29 
Arnhemse kunstenaars 

 

 

 

 

 

 

We bidden deze maand voor alle kunstenaars in de stad. Dat er authentieke en prachtige kunst gemaakt 

mag worden. Dat kunstenaars door het zoeken naar inspiratie mogen ervaren dat er een God is die wil 

inspireren en leiden. Dat er nieuwe mogelijkheden zullen ontstaan om deze kunstwerken te delen met de 

mensen uit de stad. We bidden voor alle studenten aan de ArtEZ hogeschool. Dat ze tot bloei mogen komen 

in hun opleiding, dat er docenten zullen zijn die het op zullen merken wanneer een student hulp nodig 

heeft, en dat deze docenten tegelijkertijd de moed hebben om hun studenten de ruimte te geven om zich te 

ontwikkelen. We bidden voor de musea die er zijn, zoals het Museum Arnhem, dat ze veel bezoekers mogen 

ontvangen. 

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt 

en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. 

De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2023 wordt de kalender gemaakt en verspreid  

door:  Wim  Bos  (Stadswerker  Koepelkerk),  Marieke  Meijer-Bernard  (Stadsklooster  Arnhem)  en  Rick  Jansen  (Villa  Klarendal). 

 

   Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl 


