
 

  

 

        Gebedskalender 
                 elke week bidden voor Arnhemmers 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
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Studenten 

 

 

 

 

 
In deze periode gaan de studenten weer terug de collegebanken in. In Arnhem wonen 10.217 en studeren 

11.700 studenten. Een deel studeert aan de universiteiten in Nijmegen en Wageningen. De regio heeft drie 

grote HBO-opleidingen. Verder wonen in de stad ongeveer 15.000 MBO-studenten, verdeeld over twee 

grote ROC’s. Laten we bidden voor: 
 

• de nieuwe studenten, dat zich snel ergens thuis kunnen voelen en een goede verhouding vinden tussen 

studeren en vrije tijd 

• eenzaamheid onder studenten. Studentenverenigingen kunnen daarbij als vriendengroep 

ondersteunend zijn. Christelijke studentenverenigingen in de stad:  Betula pubescens en Ichthus 

• buitenlandse en andere studenten die worden opgevangen door het Arnhem Student Point 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
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 Veiligheid voor vrouwen 
 

Uit onderzoek (2021) van de gemeente Arnhem naar seksuele intimidatie en seksueel geweld bleek dat 63% 

van de vrouwen in onze stad eens of meer dan eens te maken heeft gehad met seksuele intimidatie of 

seksueel overschrijdend gedrag. Opvallend is dat deze groep steeds jonger wordt. 
 

We kunnen bidden voor: 

• vrouwen die slachtoffer zijn van seksuele intimidatie en/of geweld op straat en worstelen met de 

negatieve impact hiervan op hun leven. Voor een vangnet en een plek waar ze hun verhaal kunnen doen 

• de plekken waarvan blijkt dat ze door vrouwen worden gemeden: de verschillende stations in de avond, de 

Rijnkade ’s avonds, donkere steegjes, plekken met hangjeugd, Klarendal, het stadscentrum ’s avonds, 

Korenmarkt, Hommelstraat/-seweg, Steenstraat, Malburgen, Musispark, andere parken in de avond 

• een groeiend bewustzijn -stadsbreed!- over het probleem van seksuele intimidatie en geweld 

• groeiende expertise over veiligheid voor vrouwen, bij handhavers, beleidsmakers en hulpverleners 

• laten we ook bidden voor alle mannen en jongens, jong en oud, die daders zijn of zijn geweest: voor het 

nemen van verantwoordelijkheid en voor het aanleren van gezond beheer over hun eigen seksualiteit 
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https://straatintimidatie.nl/wp-content/uploads/2021/04/Bijlage-Onderzoeksrapport-Veilige-Steden-Arnhem.pdf
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Vredesweek 

 

Deze week roept de Raad van Kerken ons op om te bidden voor vrede. De jaarlijkse Vredesweek valt in onze 

regio samen met de herdenking van Market Garden waarvoor weer diverse bijeenkomsten worden 

gehouden. Dit gebed kunnen we ook in Arnhem en omstreken met heel ons hart meebidden: 
 

God van de vrede. 
 

Opgeschrikt door het geweld, de agressie, de oorlog die is losgebarsten in Oekraïne, wenden wij ons tot U. 

Gij wilt geen oorlog, Gij wilt dat mensen elkaar opbouwen en zich inspannen voor harmonie in uw mooie wereld.  

Kom ons te hulp. 

Wees nabij aan hen die nu te lijden hebben en zelfs hun leven geven. 

Wees ook nabij aan de agressors opdat zij beseffen waar zij mee bezig zijn. 

Dat ieder zich bekere tot de ander als enige weg tot vrede. 

Dat uw mildheid en liefde de harten bereid maakt om uw vrede te ontvangen en uit te dragen. 
 

Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Vredevorst. 

Amen. 
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Molenbeke 
 

 

 

 
 

 
 

Molenbeke is een betrokken en kleine wijk in Arnhem, ingeklemd tussen de Velperweg en het spoor, en 

tussen station Velperpoort en het oude AKZO-terrein. De meeste bewoners zijn dankbaar en blij dat ze hier 

kunnen wonen. Die dankbaarheid uit zich ook in de grote inzet die er is voor verschillende wijkactiviteiten 

en voor het verduurzamen van de wijk. In de wijk staan twee kerkgebouwen – de Oud-Katholieke Kerk en de 

Baptisten Gemeente Arnhem Centrum – waarin verschillende gemeentes samenkomen. 
 

Deze week: 

• danken we voor het zorgen voor elkaar en de samenbindende activiteiten 

• in de wijk zijn er de laatste jaren enkele scheidingen geweest en deze hebben ook impact gehad op vele 

kinderen in de wijk. Laten we bidden voor kinderen van gescheiden ouders en voor kinderen die merken 

dat het niet goed gaat met de relatie van hun ouders 

• we bidden ook voor uithoudingsvermogen en creativiteit om groene initiatieven te verwezenlijken 

• en we bidden voor de mensen (jongeren en ouderen) die in het parkje in de wijk zichzelf regelmatig 

verdoven door het gebruik van drugs  

 

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt 

en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. 

De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2023 wordt de kalender gemaakt en verspreid  

door:  Wim  Bos  (Stadswerker  Koepelkerk),  Marieke  Meijer-Bernard  (Stadsklooster  Arnhem)  en  Rick  Jansen  (Villa  Klarendal). 

 

   Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl 


