
 

 

 

        Gebedskalender 
                 elke week bidden voor Arnhemmers 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

29 30 31 1 2 3 4 
Allerzielen 
 

Op donderdag 2 november is het Allerzielen, een dag waarop wij van oudsher onze gestorven geliefden 

herdenken en hen met onze herinneringen en gemis opdragen aan God. 
 

God, Vader van alle mensen, wees voor iedereen een veilig thuis, 

wees licht en leven ook voor hen die achterbleven, 

voor de partners, de ouders de kinderen, de broers en zussen,  

de vrienden, die elke dag weer de pijn van het gemis voelen. 

Wees licht voor hen in donkere uren, 

dat zij hun verdriet kunnen dragen zonder zich erin te verliezen, 

dat zij de scheiding van de dood kunnen verwerken 

zonder verbitterd of opstandig te worden. 

Wees licht voor hen in en door mensen in hun omgeving 

die hen troosten en ondersteunen. 

Dat vragen wij U in Jezus' naam.  

Amen 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

5 6 7 8 9 10 11 
Zieken 
 

Eigenlijk zijn er altijd wel zieken waar je voor kunt bidden, ook al zijn ze zelf niet altijd aanwezig, de wel 

aanwezigen kunnen familie of vrienden hebben, die zo maar met ziekte geconfronteerd worden.  
 

Waar kun je aan denken: 

• de zieken en hun dierbaren 

• chronische zieken 

• mentale zieken 

• niet meer kunnen vertrouwen op het eigen lichaam 

• afhankelijk worden van zorg 
 

God, we bidden U voor al die mensen die geconfronteerd worden met ziekte, 

mensen wier lichaam of geest het laat afweten, 

we bidden voor hun dierbaren, die zo vaak met lege handen staan, 

de wanhoop om alles wat niet meer kan, 

het verdriet om het niet meer gezond kunnen functioneren, 

wij vragen U om kracht, vertrouwen en moed, wilt U heilzaam aanwezig zijn. 
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zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

12 13 14 15 16 17 18 
Schuytgraaf 
 

Schuytgraaf is een Vinex-wijk, de jongste wijk van de stad waar nog meer woningbouw is gepland, tot 6.250 

in 2028. Het inwoneraantal groeit met name ook door kinderen die hier worden geboren. Sociaal-

economisch springt Schuytgraaf er in positieve zin uit. Het gemiddeld inkomen is relatief hoog, weinig 

kinderen groeien op in een minimagezin. Er zijn relatief veel ZZP-ers in de wijk gevestigd. Het aantal 

bijstandsgerechtigden is laag. De werkloosheid is de laatste jaren gestegen. Tot slot valt op dat hier relatief 

veel eenouder gezinnen wonen. Laten we: 
 

• bidden voor de zorgen, klein of groot, in deze wijk - dat die gehoord en gezien worden 

• danken voor de mogelijkheden in deze wijk - dat er iets Goddelijks doorheen mag stromen 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

26 27 28 29 30 1 2 
Kinderopvang en BSO 
 

In Arnhem zijn 129 kinderdagverblijven, BSO’s en peuteropvang locaties, en daarnaast zijn er ook talloze 

gastouders die opvang voor kinderen verzorgen. Op al deze plekken doen kinderen belangrijke ervaringen 

op en zetten volwassenen zich in om er voor kinderen te zijn.  
 

• peuteropvang is voor veel peuters een belangrijke sociale leeromgeving, voor sommigen van hen is het 

ook een eerste ervaring in een omgeving ‘buiten huis’. We kunnen bidden dat alle peuter-opvang 

plaatsen veilige plekken mogen zijn waar geborgenheid is 

• er heerst een tekort aan medewerkers in de kinderopvang en de werkdruk is daardoor hoog. Voor 

nieuwe ouders is het door volle locaties vaak lastig een plek bij een opvang te vinden. Laten we bidden 

voor iedereen die werkt in de kinderopvang en voor een oplossing voor de hoge druk 

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt 

en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. 

De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2023 wordt de kalender gemaakt en verspreid  

door:  Wim  Bos  (Stadswerker  Koepelkerk),  Marieke  Meijer-Bernard  (Stadsklooster  Arnhem)  en  Rick  Jansen  (Villa  Klarendal). 

 

 

   Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

19 20 21 22 23 24 25 
Dak- en thuislozen 
 

Ook deze winter willen we de dak- en thuislozen in onze stad niet loslaten, maar blijven bidden voor deze 

kwetsbare groep mensen. Deze week staat gebed voor hen centraal. We kunnen: 
 

• bidden voor mensen die verstrikt zitten in een web van verslaving, dakloosheid, eenzaamheid en zorgen 

• bidden voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa die dakloos zijn geraakt 

• danken voor beschikbare hulp in onze stad: opvanglocaties de Duif, Iriszorg en het Jonahuis (voor 

jongeren) en het Kruispunt en de Soepfiets. Voor de professionals en vrijwilligers die daar werken 

• bidden dat God genadig is en wij de kracht krijgen om niet weg te kijken als wij geen oplossingen zien 


