
 

  

 

        Gebedskalender 
                 elke week bidden voor Arnhemmers 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

31 1 2 3 4 5 6 
Hoogstede & Klingelbeek 

 

Deze wijk ligt in Arnhem-west tussen de Utrechtseweg en de Rijn. Veel woningen hier stammen uit de 

periode rond 1950. In Arnhem is het een rustige en relatief kleine wijk met bijna 1.400 inwoners. Uit 

een onderzoek bleek vorig jaar dat de meeste bewoners tevreden zijn over de veiligheid en 

leefbaarheid in de wijk. De grootste ergernissen in de wijk gaan over het verkeer. De werkgroep 

Klingelklimaat is actief op het gebied van energietransitie, energiebesparing, vergroening en klimaat. Er 

is veel rust in de wijk en rondom verbinding met divers landschap.  

De Hes is een nieuwe woonbuurt op de grens met Oosterbeek. 
 

 

 

• laten we deze week bidden en danken met en voor  

onze stadgenoten in Hoogstede & Klingelbeek 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

7 8 9 10 11 12 13 
Culturele Diversiteit 

 

Wij leven in een pluriforme en multiculturele stad. We hebben als inwoners niet alleen verschillende 

achtergronden, maar ook verschillende culturele interesses. We komen uit verschillende families en 

culturen en toch vormen we samen de stad Arnhem. Deze week willen we God danken hiervoor en 

bidden voor een breder begrip voor elkaar. 
 

• wij dank U voor onze mooie stad Arnhem waarin zo veel  

verschillende mensen leven, vanuit een verschillende culturele  

achtergrond maar ook met heel verschillende interesses 

• wij danken U dat we allemaal door U geschapen zijn naar Uw  

beeld en Uw kinderen mogen zijn 

• wij bidden U dat we over en door onze culturele verschillen  

heen U in de ander mogen zoeken als wij elkaar ontmoeten 

• wij bidden U voor vrede en onderling respect tussen de inwoners  

van onze stad, help ons om vredestichters te zijn in Jezus naam 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
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zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

14 15 16 17 18 19 20 
Arnhemse gezinnen 

 

Kinderen opvoeden kan veel plezier en voldoening geven. Een gezin draaiende houden, gaat alleen niet 

altijd even makkelijk. Er kan ruzie zijn met je kinderen, spanning met je partner, ziekte, weinig contact 

met familie en vrienden. Of de administratie loopt achter, een van de kinderen maakt geen huiswerk, 

enz. Meestal los je de problemen zelf op. Maar niet altijd. In Arnhem leven ongeveer 1.460 gezinnen, 

met kinderen in de bijstand. De gemeente telt in totaal 23.094 gezinnen met kinderen. (Arnhem dus: 

6,3% van alle gezinnen in de bijstand, landelijk: 3,7%). Mensen vinden nu wel sneller werk dan eerder, 

waardoor er minder mensen in de bijstand komen om economische redenen. Arnhemmers komen 

tegenwoordig wel vaker in de bijstand vanwege persoonlijke problemen, zoals psychische nood of 

schulden. 
 

 

 

 

• Zegen de Arnhemse gezinnen met kinderen 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

21 22 23 24 25 26 27 
Levensvragen 

 

Veel mensen vragen zich af wat het leven voor hen betekent. Hoe wil ik graag leven? Waarom maak ik 

moeilijke dingen mee? Waarom ben ik hier op aarde? Wat wil ik bereiken? Kan ik mijzelf de fouten 

vergeven die ik heb gemaakt? Het leven stelt je soms voor vragen waar je even geen antwoord op hebt. 

Thema’s die daarbij een rol spelen zijn onder andere: identiteit en zelfbeeld, relaties, verlieservaringen 

en stervensvragen.  
 

 

Verschillende organisaties en netwerken kunnen hierin iets betekenen, bijvoorbeeld: Levensvraagbaak 

Arnhem. En ook wij als Arnhemse volgelingen van Jezus hebben natuurlijk onze plek en opdracht.  
 

 

• bid voor meer aandacht voor de levens- of zingevingsvragen onder professionals in de in de stad en 

regio, die daarmee van doen hebben 

• bid voor de individuele Arnhemmers met levens- of zingevingsvragen, misschien ken (of ben) jezelf 

wel zo iemand 

• bid dat kerkmensen wijsheid krijgen om goed te luisteren, tijdig te spreken en bid dat alle kerken 

open gemeenschappen zijn en blijven 
 

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt 

en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. 

De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2024 wordt de kalender gemaakt en verspreid  

door:  Wim  Bos  (Stadswerker  Koepelkerk),  Marieke  Meijer-Bernard  (Stadsklooster  Arnhem)  en  Rick  Jansen  (Villa  Klarendal). 

 

 Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl 

https://d3rdeverdieping.nl/levensvragen/
https://d3rdeverdieping.nl/levensvragen/

