
 

 

 

        Gebedskalender 
                 elke week bidden voor Arnhemmers 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

28 29 30 1 2 3 4 
Verslavingszorg 
 

 

Een verslaving is lichamelijk en/of geestelijk afhankelijk zijn van één of meerdere middelen. Behandeling 

ervan kan ambulant (hulp thuis) of via een kliniek. In Arnhem is Iriszorg de organisatie die hierbij betrokken 

is. Verslaving heeft grote gevolgen voor de persoon in relaties, werk en kan resulteren in schulden-

problematiek, dakloosheid of psychische klachten. 
 

 

 

 

Bidt voor: 

• medewerkers van Iriszorg, dat ze goede hulp bieden  

• mensen die kampen met verslaving, dat ze hulp zoeken 

• familieleden en vrienden, voor wijsheid om goed met de verslaafde  

om te gaan 

• mensen met verborgen verslavingen (internet, porno, seks of eten),  

dat ze het gaan onderkennen 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

5 6 7 8 9 10 11 
Militairen 

 

 

Arnhem heeft van oudsher veel met militairen. We ontvangen elk jaar 

veteranen in september rond de internationale herdenking van Market  

Garden. Bronbeek is een verzorgingstehuis voor oud-militairen van de  

Nederlandse krijgsmacht en het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger.  

Een Nederlandse militair die zich misdraagt, staat terecht bij de militaire  

kamer van de rechtbank in Arnhem. 
 

Op Schaarsbergen zijn de Luchtmobiele Brigade en het Helikopter Commando gelegerd. In de Oranje-

kazerne zijn maar liefst 1.800 militairen gestationeerd. Vanaf deze plek in onze gemeente zijn mannen en 

vrouwen uitgezonden naar diverse missies, zoals nu bijvoorbeeld in Litouwen, Roemenië en Mali. 
 

Laten we de militairen in Arnhem en de betrokken overheden Gods wijsheid en zegen toebidden. Laten we 

danken voor de mogelijkheden die we hebben om vanuit Schaarsbergen een bijdrage te leveren aan vrede 

en recht in de wereld. Laten we bidden voor veiligheid en rust onder ‘onze’ Arnhemse militairen. 
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zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

12 13 14 15 16 17 18 
Arnhemse jongeren 
 

De schoolexamens beginnen deze week. We bidden voor kracht en vertrouwen, en voor wijsheid om deze 

examenperiode goed door te komen. Daarnaast bidden we ook voor de gezinnen van deze kinderen, 

waarin er een spannende tijd aanbreekt met veel veranderingen.  

Veel jongeren kijken niet actief naar het nieuws, maar door alle vormen van media die er nu zijn krijgen ze 

er toch veel van mee. Het maakt sommige jongeren onzeker en gespannen over hun toekomst. Zaken als 

het huizentekort, het klimaat en de wisselende keuzes over studievergoedingen zijn dingen die ook hen 

direct in hun leven raakt.  

We bidden voor hoop en vertrouwen op God, we weten dat Hij ook bij hen zal zijn. We bidden voor wijsheid 

voor hen die de jongeren vertegenwoordigen of beleidskeuzes voor hen hebben te maken. 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

26 27 28 29 30 31 1 
Sport in Arnhem 
 

In Arnhem hebben we circa 200 sportverenigingen, voor voetbal, tafeltennis, roeien, judo etc. Verder 

hebben we een kleine 30 sportscholen en fitness-centra. Sportcentrum Papendal is een Centrum voor 

Topsport en Onderwijs. Zo’n 550 topsporters gebruiken hier de faciliteiten. Laten we bidden en danken: 

• dat we goed voor onszelf zorgen, in beweging komen en verbondenheid ervaren 

• voor Sportbedrijf Arnhem, dat in zalen, zwembaden, velden en wijken actief is 

• voor sporters, trainers en leidinggevenden, voor plezier en goede omgangsvormen,  

bij alle clubs, met alles wat er speelt… 

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt 

en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. 

De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. Ook in 2024 wordt de kalender gemaakt en 

verspreid  door:  Wim  Bos  (Stadswerker  Koepelkerk),  Marieke Meijer-Bernard  (Stadsklooster  Arnhem)  en  Rick  Jansen  (Villa  Klarendal). 

 

 

   Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

19 20 21 22 23 24 25 
Hoogkamp 
 

De wijk Hoogkamp met de buurten Gulden Bodem en Sterrenberg is een gegoede wijk uit de jaren ’30 en ’50 

van de vorige eeuw. Sociaaleconomisch is de bevolking van deze wijk sterk. Gemiddeld is het 

huishoudensinkomen relatief hoog en er wonen nauwelijks gezinnen in de bijstand. Mensen doen hier 

bovengemiddeld mee aan vrijwilligerswerk in de stad. In sommige straten zien we een fijne onderlinge 

betrokkenheid. Een deel van de wijkbewoners houdt zich daarentegen meer afzijdig van het samenleven in 

de stad.  

Naast het vele om dankbaar voor te zijn kan gebeden worden voor groei in onderlinge aandacht en zorg 

voor elkaar en meer plekken om elkaar als buurtgenoten te ontmoeten. Tenslotte is eenzaamheid onder 

ouderen een toenemend probleem. 


