Gebedskalender

elke week bidden voor Arnhemmers

augustus 2024
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Deze Arnhemse wijk is tussen 1920 en 1930 gebouwd. De wijk ligt op de stuwwallen van Arnhem,
waardoor het in de volksmond “Geitenbult” wordt genoemd. Door de ligging en de manier van bouwen
is de wijk bestempeld als beschermd stadsgezicht. Hoogte80 is een prachtig uitzichtpunt. De wijk kent
veel sociale problemen. Op gebied van armoede en sociale veiligheid staat de wijk er slecht voor. 89%
van de woningen in de wijk is een sociale huurwoning.

We kunnen danken en bidden:

e danken voor deze mooie architectonische wijk

e dat bewoners moed en kracht vinden om uit armoede te komen

e voor de kerkelijke gemeenschappen in de wijk (Buurtkerk Geitenkamp,
Vluchtheuvel/Pinksterzending, de Protestantse Nieuwe Kerk), dat ze
oog mogen houden voor de wijkbewoners en hulp kunnen bieden :

e mooie plannen en initiatieven, zoals de herinrichting van het Marktplein en de Buurtmoestum

e actieve bewoners met hart voor de wijk, zoals het Bewonersoverleg en StevigArnhem

e jongerenwerk GOAT, dat ze jongeren tot steun kunnen zijn bij hun ontwikkeling
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Veel mensen vragen zich af wat het leven voor hen betekent. Hoe wil ik graag leven? Waarom maak ik
moeilijke dingen mee? Waarom ben ik hier op aarde? Wat wil ik bereiken? Kan ik mijzelf de fouten
vergeven die ik heb gemaakt? Het leven stelt je soms voor vragen waar je even geen antwoord op hebt.
Thema's die daarbij een rol spelen zijn onder andere: identiteit en zelfbeeld, relaties, verlieservaringen
en stervensvragen. Als Arnhemse volgelingen van Jezus hebben wij onze eigen plek en opdracht. Voor
individuen en gemeenschappen betekent dit regelmatig opnieuw ontdekken voor wie we wat mogen
betekenen. Met de vragen die we zelf hebben, kunnen we terecht bij God en als het goed is bij elkaar.

e bid voor meer aandacht voor de levens- of zingevingsvragen onder professionals in stad en regio

e bid voor Arnhemmers met levens- of zingevingsvragen, misschien ken, of ben jezelf wel zo iemand

e bid dat kerkmensen wijsheid krijgen om goed te luisteren, tijdig te spreken en bid dat alle kerken
open gemeenschappen zijn en blijven
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Van de Arnhemmers leeft in 2024 29% gehuwd of in een geregistreerd partnerschap. 58% is nooit
getrouwd of partner geweest, 9% is gescheiden en 4% is weduwe of weduwnaar. Deze week willen we
bidden dat Arnhemse echtparen en andere paren vol vreugde met elkaar mogen leven en dat hun
liefde mag blijven groeien de jaren door. ‘Heer, geef gehuwden de kracht om altijd eerlijk tegen elkaar
te zijn, om altijd voor elkaar klaar te staan, om te luisteren en te helpen.’

Relaties kunnen zo ontzettend kwetsbaar zijn. Laten we daarom ook bidden voor bescherming van
onze huwelijken en voor hen die relatieproblemen hebben. En laten we bidden voor hen die, na een
periode van strijd, nieuwe mogelijkheden hebben ontdekt om samen te leven. Tenslotte kunnen we
ook bidden voor zovelen in Arnhem die alleen leven of alleen verder moeten na een scheiding of
overlijden. We bidden voor hen: voor rust en aanvaarding en voor heling van gebroken harten.

e Dat we allemaal kracht ontvangen om open te staan voor de liefde
van God en zo dienstbaar kunnen zijn aan elkaar!
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Nu de vakantietijd (bijna) voorbij is willen we bidden voor rust en balans voor zovelen die weer aan de
slag gaan met werk, studie en huishouden. Speciaal bidden we voor hen die balans in hun leven
missen door langer durende stress, of die kampen met overspannenheid of burn-out.

e we bidden voor mensen met werk, dat uiteenlopende verantwoordelijkheden in balans zijn

e we bidden voor hen die een overzichtelijke dagbesteding missen, dat verveling, eenzaamheid of
een nutteloos gevoel niet voor grote stress zal zorgen

e we bidden voor studenten en scholieren, dat iets van de afgelopen
vakantieperiode mag beklijven en de nodige ontspanning onderdeel
van het dagelijks leven blijft

e we bidden voor momenten van rust en verstilling voor alle
Arnhemmers. En we danken voor de beschikbare plekken in stad en
regio - bijvoorbeeld in bossen, parken, kloosters en kerkgebouwen -
waar mensen bij zichzelf en bij God kunnen komen

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt
en geeft per week een ander gebedsthema aan. ledereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad.
De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2024 wordt de kalender gemaakt en verspreid
door: Wim Bos (Stadswerker Koepelkerk), Marieke Meijer-Bernard (Stadsklooster Arnhem) en Rick Jansen (Villa Klarendal).

Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl




