Gebedskalender

elke week bidden voor Arnhemmers
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zondag maandag dinsdag vrijdag zaterdag

De scholen zijn al enkele weken van start. In Arnhem gaan 14.000 kinderen naar 58 basisscholen in de
stad. Zo'n 10.000 jongeren zitten in Arnhem op een middelbare school. Veel middelbare scholen
hebben een regionale functie: Arnhem heeft er 18 en in de omliggende gemeenten zijn nog eens 16
scholen voor middelbaar onderwijs.

e laten we danken voor zoveel mogelijkheden. Zoveel plekken waar kwalitatief goed onderwijs wordt
gegeven en waar leerkrachten met passie hun kennis kunnen overdragen

¢ laten we bidden voor deze mensen dat ze met wijsheid en liefde ook een voorbeeld mogen zijn

e laten we met de kinderen danken dat ze mogen opgroeien en lerenin |§ ||
een vrij en rijk land. We kunnen bidden voor de kinderen dat ze B -
veiligheid ervaren en gemotiveerd aan de slag kunnen zijn

e laten we bidden voor vrede en een fijne sfeer op de scholen

zondag (WEEN L ET dinsdag woensdag | donderdag vrijdag zaterdag

Er zal geen Eldenaar zijn die Elden een wijk noemt. Elden is een Betuws dorp gelegen binnen de
grenzen van Arnhem-zuid. Haar dorpse karakter is uniek, zoals de bebouwing langs de Huissensedijk,
met daaraan de Bonifatiuskerk. Het dorp heeft daarnaast nog een zeer herkenbaar wederopbouwplan,
waaronder de Brink met de Lucaskerk. Deze naoorlogse ingreep was van grote invloed op de structuur
van het dorp, het dorp kende eerder nooit een brink of plein. Om
het dorpse karakter te behouden is de Gemeente Arnhem een
procedure begonnen, waarmee Elden op weg is om beschermd
dorpsgezicht te worden. Er is in Elden een actief dorpsleven, met
veel sociale cohesie.

e laten we deze dorpsbewoners in onze stad zegenen in ons gebed
e laten we bidden voor de beide kerkelijke gemeenschappen




zondag  maandag @ dinsdag = woensdag donderdag  vrijdag zaterdag

Deze week is de Vredesweek. Tijdens deze week, die al meer dan 50 jaar bestaat, laat de organisatie
PAX zien dat het ook anders kan. In onze eigen straat en buurt. In het hele land worden er honderden
activiteiten georganiseerd. In Arnhem worden ook diverse activiteiten gehouden. Zo wordt op 14
september een manifestatie onder de naam “Vrede in Verbinding” in het Arnhemse stadhuis gehouden
Met steun van Raad van Kerken Arnhem worden door de week in diverse kerken gebedsbijeenkomsten
gehouden. Op donderdag is er een Vredeswandeling georganiseerd door het Interreligieus Netwerk en
burgemeester Marcouch, die start in Rozet om 13.30 uur. Deze wandeling gaat langs de Aya Sofya
Moskee, de Koepelkerk en het Joods monument voor de Eusebiuskerk.

Gebed:

e dat mensen meer bewust worden van vrede veraf en dichtbij

e voor de activiteiten in de Vredesweek, dat er een open gesprek op
gang komt

e dank voor de samenwerking in het Interreligieus Netwerk, waardoor
meer religieuze groeperingen zich hiermee bezig gaan houden

zondag EELTFT dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

Arbeidsmigranten komen vaak in het nieuws vanwege slechte woonomstandigheden of doordat ze
overlast in de buurt veroorzaken. Deze mensen dragen bij aan onze economie maar echte aansluiting
met onze samenleving ontbreekt. Enkele gegevens: het merendeel komt uit Polen en Roemenié - zes
op de tien is man - de meesten zijn tussen 25 en 35 jaar - veel werken via uitzendbureaus in de regio:
industrie, logistiek, landbouw, horeca en de bouw. Hun positie is vaak uiterst kwetsbaar. Voor inkomen,
woning en zorgverzekering is men afhankelijk van de werkgever. In Arnhem wonen enkele duizenden
arbeidsmigranten. Voorzieningen ter verbetering worden opgezet. Op de grens met Huissen wordt een
woonpark gebouwd voor 400 arbeidsmigranten. Voormalig hotel Pax aan de Utrechtseweg wordt een
tijdelijke opvang voor tien dakloze arbeidsmigranten.

Gebed:

e erisonder deze groep veel eenzaamheid en verveling

e een kleiner maar groeiend gedeelte komt in de problemen door verslaving en/of dakloosheid
e bidt voor kerken die hen helpen, zoals de Poolse Rooms-Katholieke Parochie in Arnhem

e dat christenen die dichtbij hen wonen wegen vinden om de liefde van God door te geven

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt
en geeft per week een ander gebedsthema aan. ledereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad.
De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2024 wordt de kalender gemaakt en verspreid
door: Wim Bos (Stadswerker Koepelkerk), Marieke Meijer-Bernard (Stadsklooster Arnhem) en Rick Jansen (Villa Klarendal).

Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl Q.,
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