
 

 

 

        Gebedskalender 
                 elke week bidden voor Arnhemmers 
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29 30 1 2 3 4 5 
Winkeliers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winkeliers in Arnhem hadden het in de afgelopen jaren niet altijd makkelijk. Concurrentie is er altijd geweest 

maar de opkomst van webwinkels in allerlei branches heeft veel veranderd en de coronajaren waren pittig. Het 

gaat nog niet overal even goed maar op verschillende plekken in Arnhem borrelt en bruist het weer. 
 

• het Musiskwartier in het centrum floreert: na een periode van leegstand is het hier alweer een stuk vrolijker 

• Winkelcentrum Presikhaaf is vernieuwd en in het grote winkelcentrum Kronenburg wordt in de komende 

jaren geïnvesteerd in toegankelijkheid, gezelligheid en een breder aanbod  

• dappere ondernemers in de stad zijn een voorbeeld en verdienen steun omdat ze pionieren met zaken als 

circulaire mode of verantwoord eten 

• niet leuk: gewone drogisterijen of groentewinkels zijn in veel buurten helemaal verdwenen en dat wordt vaak 

als een groot verlies ervaren (Bakkerij Reijnen op Schaarsbergen is na 75 jaar gesloten!) 

S
ta

d
sg

e
b

e
d

 A
rn

h
e

m
 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
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Oosterbeek 
 

 

 

 

 

 

 

Op vele manieren is Arnhem verbonden met dorpen en gemeenten rondom de stad.  

In de komende tijd willen we met en voor hen bidden en zal in onze gebedskalenders  

regelmatig een van de buurgemeenten langskomen. Deze week bidden en danken we  

voor de inwoners van Oosterbeek. 
 

Veel mensen voelen zich thuis in hun dorp. Er is veel groen, in bossen en uiterwaarden,  

men woont hier in het algemeen met plezier. Ook is het een welvarende gemeente met  

relatief veel huishoudens met een hoog besteedbaar inkomen. 
 

We kunnen bidden voor de ouderen, er wonen hier relatief veel 75+ers: dat er naar hen wordt omgekeken en dat 

zij zich van waarde weten. Dat men zich niet eenzaam voelt. 

Laten we ook bidden voor Oosterbeekers die zorgen of verdriet hebben vanwege tegenslagen in het leven: zij die 

een levenspartner of andere dierbare moeten missen en zij die aan de kant staan vanwege werkloosheid. 
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zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
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Kinderopvang & BSO 
 

 

 

Deze week brengen we alle kinderopvang en BSO locaties in de stad in gebed.  

Laten we danken voor de vele plekken waar kinderen met professionaliteit  

en zorg worden opgevangen. We kunnen bidden voor: 
 

• er is nog steeds veel personeelstekort en daardoor een hoge werkdruk. Dit vraagt veel van medewerkers 

• de gezinssituaties van kinderen zijn steeds complexer en dat geeft uitdagingen aan de kinderopvang; 

kinderen laten vaker complex gedrag zien. Communicatie met ouders is daardoor soms extra ingewikkeld 

• de druk op gezinnen is groot als beide ouders werken. Er is veel stress en kinderen hebben weinig tijd waarin 

ze 'niets' hebben. Dit geeft onrust en vermoeidheid 
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Laaggeletterden 
 

Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die grote moeite hebben met basisvaardigheden, 

zoals taal en rekenen. Zij zijn niet of slecht in staat om geschreven informatie te gebruiken in het dagelijks leven 

en/of op het werk. Circa 10% van de beroepsbevolking in Arnhem (16-65 jaar) is laaggeletterd (8.000 – 10.000 

Arnhemmers). Oorzaken kunnen liggen in de sociale omgeving en in factoren zoals leer- en gedragsproblemen, 

taalzwakte en dyslexie.  
 

• we kunnen bidden dat laaggeletterden zich niet schamen en hulp durven vragen 

• we zijn dankbaar voor gerichte inzet van organisaties als de Vrijwilligerscentrale en Rozet  

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt 

en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. 

De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2024 wordt de kalender gemaakt en verspreid  

door:  Wim  Bos  (Stadswerker  Koepelkerk),  Marieke Meijer-Bernard  (Stadsklooster  Arnhem)  en  Rick  Jansen  (Villa  Klarendal). 

 

 

   Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
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Vrijwilligers in de wijk 
 

In de Arnhemse wijken zijn veel vrijwilligers werkzaam op verschillende terreinen: in het groen, het schoonmaken 

van straten, koks en ondersteuners in de keuken, begeleiding van ouderen, jongerenwerk, maatjes die bij 

mensen op bezoek gaan, leden van bewonersoverleggen die in gesprek gaan met de gemeente en andere 

organisaties, redacteuren die schrijven voor de wijkkranten en die de wijkwebsites beheren, de mensen die in de 

speeltuinen werken. Dan zijn we vast nog taken vergeten. De vrijwilligers worden voor een deel ondersteund 

door grote welzijnsorganisaties. Maar er zijn ook steeds meer kleine buurtinitiatieven waar wordt samengewerkt. 
 

• dank voor al het werk dat door vrijwilligers in de Arnhemse wijken wordt gedaan 

• dat vrijwilligers een goede plek vinden of hebben waar ze hun eigen talenten in kwijt kunnen 

• voor de vrijwillige bestuurders die aan allerlei wetgeving moeten voldoen 

• dat nieuwe vrijwilligers mogen aanhaken bij al het werk: ook jonge mensen en mensen uit andere culturen 

• dat vrijwilligers mogen ervaren dat medebewoners dankbaar zijn voor het werk dat ze doen 


