Gebedskalender

elke week bidden voor Arnhemmers

november 2024
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Helaas leeft in Arnhem nog 11% van de kinderen in armoede (cijfers van 2022). Dat percentage daalt
gelukkig wel, maar voor de kinderen zelf heeft het veel effect. Ze kunnen niet op schoolreis, gaan niet
op vakantie en deelname aan verenigingen zijn beperkt. Gelukkig zijn er enkele organisaties zoals
Stichting Leergeld waar ouders voor hun kinderen benodigde spullen kunnen krijgen. Ook de Gelrepas
helpt hierbij.

Gebed:

e voor deze groep kinderen, dat ze respect voor zichzelf houden ondanks de omstandigheden

e voor de gemeente dat er goed beleid voor komt en dank voor de inzet om dit te verbeteren
e voor de sociale omgeving, dat mensen kinderen liefdevol zullen benaderen en opvangen

zondag (EEN LET dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

Op vele manieren is Arnhem verbonden met dorpen en gemeenten rondom de stad. In de komende
tijd willen we met en voor hen bidden en zal in onze gebedskalenders regelmatig een van de
buurgemeentes langskomen.

Deze week bidden we voor Velp en de Velpenaren. Velp, dat gemoedelijk is gelegen tussen het stadse
Arnhem en het fraaie groen van Nationaal Park Veluwezoom, is onderdeel van de gemeente Rheden,
en telt ruim 18 duizend inwoners. Kenmerkend voor Velp is een tweedeling: er is een Velp boven het
spoor, en een Velp onder het spoor. Boven het spoor, in Velp-Noord, bestaat de bebouwing voor een
groot deel uit villa’s en twee-onder-een-kappers. Het deel onder het spoor, Velp-Zuid, staat deels te
boek als arbeiderswijk en heeft verder ook nieuwbouwwijken.

We kunnen danken en bidden met en voor:

¢ veel mensen die hier met plezier wonen en genieten van het
groen in de natuur

e de ouderenin Velp, een groep die voor een deel aangeeft
eenzaam te zijn

e actieve kerkgemeenschappen van de RK-parochie, de
Protestantse Gemeente Velp en de Evangelische Gemeente
De Hoeksteen
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Wij zijn als mensen geschapen om in relatie met anderen te leven. Helaas zijn er veel stadgenoten die
in een isolement leven. Dat kan zijn omdat ze alleengaand zijn (bijna 50% van de huishoudens in
Arnhem is van een single) maar er zijn ook eenoudergezinnen (8% van de Arnhemse huishoudens) die
geisoleerd leven. We kennen allemaal het gevoel wel van alleen zijn en we kunnen ons eenzaam
voelen, maar meestal zijn we ook in staat om familie en vrienden op te zoeken waardoor we ons weer
verbonden voelen. Deze maand willen we bidden voor mensen die eenzaam zijn:

e dat ze ontmoetingen mogen hebben die betekenisvol zijn

e datzein hun netwerk niet alleen mensen tegen komen die willen helpen maar juist ook mensen die
oprecht geinteresseerd zijn en die een relatie aan willen gaan

e datze moed mogen vinden om de deur uit te gaan en anderen te ontmoeten

e dat deze plekken voldoende medewerkers en vrijwilligers hebben om mensen welkom te heten

e datwij door Gods ogen naar de mensen in onze omgeving mogen kijken en dat de Heer ons
duidelijk maakt wat wij kunnen betekenen voor mensen die eenzaam zijn in onze directe omgeving
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Het Arnhems Mantelzorg Akkoord heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar de staat van mantelzorg in
onze stad. Hieruit blijkt dat ten minste 30.000 Arnhemmers mantelzorg verlenen. Ongeveer een zesde
van hen geeft aan zich overbelast te voelen. Redenen hiervoor zijn de druk op het mentale welzijn en
het lastig vinden van een balans tussen de zorgtaak en andere taken in het leven. Arnhemse
mantelzorgers zeggen meer begrip, waardering en praktische ondersteuning nodig te hebben.

e we kunnen bidden voor begrip en steun van stadsgenoten
naar alle Arnhemse mantelzorgers. Dat wij als gemeenschap
om hen heen mogen staan

e 0ok kunnen we bidden voor nieuwe manieren waarop
mantelzorgers, bij de groeiende werkdruk en het personeels-
tekort in de zorg, praktisch ondersteund worden

¢ totslot kunnen wij danken voor hen die mantelzorg verlenen,
en daarbij een belangrijke taak vervullen in het omzien en
zorg dragen voor elkaar in onze stad

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt
en geeft per week een ander gebedsthema aan. ledereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad.
De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2024 wordt de kalender gemaakt en verspreid
door: Wim Bos (Stadswerker Koepelkerk), Marieke Meijer-Bernard (Stadsklooster Arnhem) en Rick Jansen (Villa Klarendal).

Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl




