Gebedskalender

elke week bidden voor Arnhemmers

april 2025
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Vorige maand werd het centrum van Arnhem opgeschrikt door een grote uitslaande brand. Dat is niemand in
onze stad ontgaan. Huizen zijn verwoest, persoonlijke bezittingen verloren gegaan en bewoners stonden van de
ene op de andere dag op straat, zonder een veilig thuis om naar terug te keren. Winkeliers en horeca-
ondernemers hebben verlies van de plek die ze hebben opgebouwd en waar ze zo graag werken en zij hebben te
maken met omzetverlies. Midden in de stad voelt het nu nog steeds als een open wond en men is bezig met
afbraak of herstel van de beschadigde panden.

e we danken God dat levens zijn gespaard

e we bidden voor ieder die personlijke schade heeft

e we danken voor de grote inzet van brandweer en
ambtenaren tijdens en na de ramp

e we zijn dankbaar voor de mooie blijken van steun, voor
stadsgenoten die liefdevol hulp verleenden

e we bidden voor verder herstel en terugkomen van
winkelnering en woonplezier
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Bij Artez, de Arnhemse Hogeschool voor de kunsten, is onrust ontstaan in het begin van dit jaar. Een kritisch
onderwijsrapport waarin gesproken wordt over ‘wanbeheer’ heeft veel losgemaakt binnen de Hogeschool. Het
college van bestuur is opgestapt en wordt tijdelijk vervangen door een interim-bestuur. Aan hen de taak om
plannen te maken voor de toekomst.

Gebedspunten:

e bid voor wijsheid voor het interim-bestuur om goede beslissingen te nemen
voor de te varen koers

e bid ook voor een nieuw bestuur, dat ze een cultuurverandering kunnen
initieren binnen Artzez

e bid voor alle medewerkers en studenten, dat zij met plezier en passie
hun werk mogen blijven doen
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Ook deze maand bidden we een week voor een buurgemeente en deze keer is Rozendaal aan de beurt. Wat
inwoners betreft is het een van de kleinste gemeenten van ons land. Financieel gezien is hier veel rijkdom. En ook
qua natuurpracht... vanuit het dorp loop of fiets je zo Park Veluwezoom of het Rozendaalsche Veld binnen.

e we danken voor de goede zorg voor de natuur door gemeente en instanties
e we danken voor de vrijwilligers die zich inzetten voor het welzijn van anderen of voor de natuur
e we danken en bidden speciaal voor Hospice Rozenheuvel, voor de liefdevolle terminale zorg daar
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God van leven, zie genadig neer op ons mensen op zoek naar een nieuw begin, op zoek naar licht en leven.

e wij bidden om het licht van Pasen, om het licht en het vuur, dat Jezus in ons midden heeft ontstoken

e wij bidden om licht voor die wijde wereld en voor de plaats waarin wij wonen: nieuw licht, overal waar
gewanhoopt wordt aan de toekomst, nieuw geloof, overal waar mensen zich terugtrekken en niet meer
geloven dat de vrede het winnen zal op de oorlog; nieuwe liefde, overal waar de aandacht voor elkaar is
verflauwd; nieuwe ogen, overal waar mensen het niet meer zien en op elkaar zijn uitgekeken

e wij bidden om licht, overal waar duister en dood het leven hebben aangevreten, van het grote moorden tot
het kleine handgemeen, van de grote honger tot het kleine randbestaan, van het grote wantrouwen tot
ieders gebrek aan mededogen

e wij bidden om licht, wij bidden om Christus, de nieuwe mens: dat Hij opstaat in ieder van ons en in de wereld
waarin we leven
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laten we deze week bidden voor gezelligheid en veiligheid in Arnhem.

Ons stadsbestuur gaat verloedering en overlast tegen. Zo worden zogenoemde 'Gribusplekken' aangepakt. Dit
zijn plekken waar sprake is van veel overlast en drugsgebruik. Deze plekken worden opgeknapt met groen, extra
verlichting of kunst. In Presikhaaf is daarom een tunneltje opgeknapt met hulp van buurtgenoten die alle wanden
beschilderen waardoor er minder snel met graffiti overheen wordt gespoten. Ook is de parkeergarage aan de
Hommelseweg opgeknapt en wordt deze voorzien van kunst. Verder worden in Malburgen gribusplekken

rondom scholen aangepakt en in het Centrum zijn plannen met het Johnny van Doornplein. We danken voor inzet
van de mensen en bidden voor fleurige plekken in onze stad.

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt
en geeft per week een ander gebedsthema aan. ledereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad.
De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2025 wordt de kalender gemaakt en verspreid
door: Wim Bos (Stadswerker Koepelkerk), Marieke Meijer-Bernard (Stadsklooster Arnhem) en Rick Jansen (Villa Klarendal).

Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl &




