
 

  

 

        Gebedskalender 
                 elke week bidden voor Arnhemmers 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

4 5 6 7 8 9 10 
Verlies & rouw 

 

We bidden deze week voor Arnhemmers die een geliefde hebben verloren, kort of langer geleden. Veel 

stadsgenoten hebben te maken met rouw en alles wat daarbij komt kijken. Rouw is niet iets wat je even 

verwerkt of afrond. Rouw heeft een mens bij zich te nemen en te dragen en allemaal vanzelf gaat dat 

niet. Verdriet en gemis zullen regelmatig aandacht en energie blijven vergen. Door hierbij stil te staan 

kunnen we ook degenen die niet meer bij ons zijn eer geven. Laten we in Arnhem omzien naar elkaar 

en naar eenieder die kampt met verlies en rouw! 
 

Laten we speciaal bidden voor de medewerkers van  

Omroep Gelderland. In de afgelopen twee maanden  

zijn plotseling vier collega’s van hen overleden, door  

verschillende oorzaken. Wat een schok moet dat zijn  

voor de redactie en wat zal men het daar lastig  

hebben om de lege plekken onder ogen te zien.  
 

Laten we in onze kerken en huiskamers bidden  

voor troost en voldoende moed om door te gaan. 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

11 12 13 14 15 16 17 
Perspectief voor Arnhem 

 

Deze periode buigt de Arnhemse gemeenteraad zich over de Perspectiefnota 2026-2029. Daarin wordt 

op hoofdlijnen het beleid voor de komende jaren beschreven. Er komen veel ontwikkelingen op de 

gemeente af. Die vragen keuzes die ook financieel vertaald moeten worden. De gemeenteraad kan zelf 

meegeven welke ambities voorrang hebben. Die worden dan verwerkt in de begroting 2026-2029. Veel 

gemeentes moeten bezuinigen of moeilijke keuzes maken, omdat het rijk vanaf 2026 veel minder geld 

geeft aan de gemeentes. In Arnhem hebben de eerste gesprekken tussen gemeenteraad en college in 

de afgelopen weken plaats gevonden. 
 

Graag jullie gebed: 

• dat de gemeenteraad keuzes maakt die de stad ten goede komen. Voor wijsheid hierbij 

• we danken voor de inzet van allen die zich steeds zo betrokken inzetten voor het stadsbestuur 
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zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

18 19 20 21 22 23 24 
Geweld op straat 

 

Deze week bidden we voor de veiligheid op straat in onze stad.  
 

We kunnen bidden voor: 

• voldoende toezicht op kwetsbare plekken, door handhavers maar ook door sociale controle 

• veiligheid in het stadscentrum, waar gemiddeld vaak incidenten plaatsvinden  

• vermindering van drugshandel en criminaliteit op straat 

• dak- en thuislozen. Zij zijn door hun zichtbaarheid een kwetsbare groep 
 

Tip voor deze week: maak een wandeling door je buurt en bid op je route voor de veiligheid van de 

plekken waar je langskomt. Je kunt daarbij indrukken die je opdoet bij God neerleggen en vrede bidden 

voor wat zich op straat afspeelt. 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

25 26 27 28 29 30 31 
Arnhemse jongeren 

 

De aanstaande zomer betekent voor jongeren vrijwel altijd een periode van verandering. Examens, 

aanmeldingen voor nieuwe scholen, zomerbaantjes, nieuwe klassen na de zomer. We kunnen bidden 

voor kracht en vertrouwen, voor netwerken van mensen met wie ze hierover kunnen delen, en we 

bidden voor de gezinnen van deze kinderen voor rust en vreugde in het huis. 
 

Niet alleen in het klein zijn er veel veranderingen, ook in het groot verandert er van alles. Jongeren 

maken zich zorgen over hun toekomst en hebben daar niet altijd veel invloed op of controle over.  
 

We bidden voor hoop en vertrouwen op God, en voor mogelijkheden  

om aan hun eigen toekomst te werken. We bidden voor wijsheid voor  

hen die de jongeren vertegenwoordigen op het gebied van beleid en  

beslissingen over de toekomst van onze stad en ons land. 

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt 

en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. 

De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2025 wordt de kalender gemaakt en verspreid  

door:  Wim  Bos  (Stadswerker  Koepelkerk),  Marieke  Meijer-Bernard  (Stadsklooster  Arnhem)  en  Rick  Jansen  (Villa  Klarendal). 

 

 Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl 


