
 

 

 

        Gebedskalender 
                 elke week bidden voor Arnhemmers 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

29 30 1 2 3 4 5 
Begeleid wonen 
 
 

In Arnhem wonen een groot aantal mensen onder begeleiding. Dit kunnen mensen zijn met een 

verstandelijke beperking, met psychosociale problemen of verslavingen. Vaak gebeurt dit in groepsverband 

maar vaak ook ambulant. Laten we deze week bidden: 
 

• dat deze mensen zich gezien en geliefd mogen voelen 

• dat ze in hun leven balans mogen hebben in het alleen kunnen zijn en ontmoetingen hebben 

• dat de mensen die hen begeleiden, als vrijwilliger, mantelzorger of professionals voldoende tijd hebben 

en voelen om hun cliënten de aandacht te geven die nodig is 

• dat deze begeleiders hun werk met liefde mogen doen en ze zelf ook de nodige aandacht krijgen 

• dat Gods liefde zowel de bewoners als de begeleiders mag omringen 
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zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

6 7 8 9 10 11 12 
Journalisten 
 

Je merkt het misschien niet maar de komkommertijd is weer aangebroken. We bidden deze week voor de 

journalisten in Arnhem en omstreken. Bij de vaak hardnekkige zucht om bij te blijven via de sociale media, 

hebben we in Arnhem ook nog traditionele nieuwsbronnen als TV, radio en krant. Dagelijks nieuws krijgen 

we via De Gelderlander en RTV Arnhem, wekelijks via de Arnhemse Koerier. Dankzij het Mediafonds van de 

gemeente kan het nieuwsblog arnhemschecourant.nl overeind blijven. 
 

• laten we danken voor iedereen die voor ons in de journalistiek werkt: voor gedrevenheid, voor kwaliteit 

• laten we bidden voor betrouwbare nieuwsberichten en voor wijsheid en nuance bij alle journalisten 

• laten we bidden voor freelancers, dat zij hun werk kunnen blijven doen en een eerlijk salaris krijgen 

• laten we bidden voor verstandige keuzes bij leidinggevenden, ook wanneer zij hebben te woekeren met 

tekort aan menskracht, geld of tijd 

• laten we bidden voor onszelf, voor rust en onderscheidingsvermogen, ook wanneer we last hebben van 

polarisatie of fake-news 
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zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

13 14 15 16 17 18 19 
Rust & verstilling 
 

Gedachten die opkomen in de vakantietijd. Het hebben van een basis aan rust in ons leven is essentieel, en een 

gebrek eraan heeft negatieve impact op alle aspecten van het leven. Het is een veelgehoord probleem, maar het 

vinden van een oplossing is lastig. Een grote factor die hierbij meespeelt, is dat voor veel mensen traditionele 

plekken en momenten die vroeger stilte boden niet meer beschikbaar zijn of lijken. We bidden daarom deze 

week voor inzicht en lessen voor iedereen die hier mee worstelt. En we danken voor de plekken en momenten 

waar rust gevonden wordt. Laten we de stilte opzoeken en bidden… 
 

• voor alle Arnhemmers -inclusief onszelf!- in het zoeken van balans tussen werk en rust  

• voor fysieke plekken in stad en regio waar mensen rust kunnen vinden: de vele natuur om ons heen, 

kloosters en kapellen, onze eigen binnenkamer 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

27 28 29 30 31 1 2 
Kleine initiatieven en gemeenschappen  

 

Arnhem kent veel kleine initiatieven die in hun eigen wijk actief zijn en voor deelnemers een eigen gemeenschap 

vormen. Zij bereiken wijkbewoners die anders niet in beeld komen bij de gemeente of de grotere welzijns-

organisaties. Ze zijn vaak gestart door pioniers die zagen dat het beter kon in de wijk. Het zijn plekken waar 

bewoners zich thuis voelen en zich gewaardeerd weten. Het biedt hen een vorm van zingeving. 

Gebed: 

• dank voor alle plekken waar iets van Gods liefde in doorklinkt, ook al zijn ze niet altijd christelijk geïnspireerd 

• dat pioniers wegen vinden om hun project stabiliteit en toekomstperspectief te bieden 

• dat de gemeente dit soort initiatieven waardeert door financiële en morele steun 

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt 

en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. 

De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2025 wordt de kalender gemaakt en verspreid  

door:  Wim  Bos  (Vrijwilliger  Koepelkerk),  Marieke Meijer-Bernard  (Stadsklooster  Arnhem)  en  Rick  Jansen  (Villa  Klarendal).  

 

 

   Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

20 21 22 23 24 25 26 
Natuureducatie 
 

We bidden voor de natuureducatie in de Arnhem die voor veel kinderen een belangrijk moment is om in 

contact te komen met de natuur en de aarde. Dat kinderen de natuur leren kennen en waarderen en 

mogen meenemen in hun leven. We danken en bidden voor de inzet van de vele enthousiaste vrijwilligers.  
 

 

We bidden voor creativiteit om kinderen steeds 

weer te kunnen inspireren. We bidden voor de  

mensen op de scholen die zich inzetten om  

natuureducatie een plek te geven in het  

onderwijs. 

 


