Gebedskalender

elke week bidden voor Arnhemmers

december 2025
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De adventstijd is begonnen. Vanaf 30 november verwachten we gedurende vier
weken de komst van het Vredeskind. In Nederland toch vaak aangeduid met de
donkere dagen voor kerst. Toch mag in de duisternis, zowel letterlijk als wat we
om ons heen zien en ervaren in onze wereld, het licht weer opgaan. Het Kind dat
verzoening brengt. Tussen God en mensen. Maar ook tussen mensen onderling.
Vooruitzien met hoop op een betere toekomst. Verwachten met uitzicht op de
Redder van deze wereld. Mag dat ons gebed zijn voor deze week.
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Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor Arnhem. Je vrijwillig inzetten is ook goed voor je eigen welzijn en
voor je sociale contacten. Op zaterdag 13 december zal burgemeester Marcouch de Arnhemse Stadsprijs voor
Vrijwilligers uitreiken. Om al die duizenden Arnhemse vrijwilligers, die zich onbaatzuchtig inzetten in het zonnetje
te zetten en om anderen te stimuleren ook vrijwilligerswerk te gaan doen. Drie organisaties zijn genomineerd
voor de prijs. De Landenkookgroep Klarendal organiseert al vele jaren maaltijden, waarbij koks met diverse
achtergronden koken voor wijkbewoners. Stichting Eenzame Dood-Nabij zet zich in voor mensen die in de laatste
fase van hun leven nauwelijks een netwerk om zich heen hebben. Buurtbemiddeling Rijnstad ondersteunt
Arnhemmers bij het oplossen van conflicten tussen buren.

e we bidden deze week voor die duizenden vrijwilligers in Arnhem, voor
werkplezier en doorzettingsvermogen

e we danken voor de vele mensen die hun hart openen en hun handen uit
de mouwen steken g = &
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In alle buurthuizen in Arnhem zijn mogelijkheden te vinden om je vrijwillig in te zetten en via de website van de
Vrijwilligerscentrale van Stichting Rijnstad kun je ook vacatures vinden voor vrijwilligerswerk.
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De Gemeente Arnhem zorgt ervoor dat we veilig op weg kunnen. Bermen worden gemaaid in voorjaar en zomer.,
Blad wordt geveegd in de herfst en in de winter wordt zodra het nodig is, geveegd en gestrooid. Op winterse
dagen rijden de strooiauto’s al vroeg uit, zodat wij (meestal wel) veilig naar ons werk of naar school kunnen gaan.
Er gaat natuurlijk wel eens wat mis in planning of uitvoering, maar we hebben het dankzij allerlei inspanning in
Arnhem in het algemeen goed voor elkaar.

Een witte kerst komt niet zo vaak voor, maar laten we deze week bidden en
danken voor:
e de ambtenaren van de Openbare Ruimte, voor hun aandacht en
zorgzaamheid in alle seizoenen
e de mensen in de uitvoering, de strooiers en de vegers, voor hun
harde werken, vaak op momenten dat de meesten van ons nog slapen
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In deze week van kerst bidden en danken we voor de volgende herbergen:
e IrisZorg aan de Remisestraat

e De Huiskamer van Tonnie van den Herik

e De Soepfiets van het Leger des heils, oa in park Lauwersgracht

e Het Kruispunt aan de Spoorwegstraat (voor dagopvang)

e Stoelenproject de Duif aan de Spoorwegstraat (voor nachtopvang)

e Stichting Living Joy aan de Bethaniénstraat (zondagavond)

Onze stad kent een vaste groep van circa 50 daklozen. Per jaar zoeken 300 mensen in Arnhem tijdelijk onderdak.
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Ineens is het weer de laatste week van het jaar. Tijd van terugkijken. Tijd van vooruitkijken. Van nostalgisch

gekluisterd zijn aan de Top 2000. Van terugdenken aan de grote stadsbrand die een deel van het erfgoed in

Arnhem vernietigde. Van de regering die viel en nieuwe verkiezingen die een nieuwe Tweede Kamer brachten.

2026 staat voor de deur. Nog onbekende ontwikkelingen in de wereld ver weg en dichterbij. In eigen land met

een formatie. In de stad met de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen in maart.

e laten we bidden voor stad, land en wereld, dat iets van hoop mag doorschijnen in het leven. Voor onszelf, dat
we iets van die hoop mogen ervaren en weer doorschijnen aan de wereld, land en stad om ons heen

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt
en geeft per week een ander gebedsthema aan. ledereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad.
De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2025 wordt de kalender gemaakt en verspreid
door: Wim Bos (Vrijwilliger Koepelkerk), Marieke Meijer-Bernard (Stadsklooster Arnhem) en Rick Jansen (Villa Klarendal).

Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl




