
 

  

 

        Gebedskalender 
                 elke week bidden voor Arnhemmers 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1 2 3 4 5 6 7 
Arnhemse creatievelingen 
 

Ieder mens heeft creativiteit gekregen, daar kunnen we onze God (schepper en herschepper) voor 

danken. We kunnen bidden voor creativiteit als een bron - in het Goddelijke en via mensen. En dat we 

ook mogen ontdekken hoe we dit in kunnen zetten om problemen in stad en regio aan te kunnen of op 

te lossen. In totaal zijn 1.300 individuen en bedrijven in de creatieve sector in Arnhem actief. Qua 

werkgelegenheid en ook financieel zijn daar vaak onzekerheden. 
 

Laten we deze keer speciaal bidden voor: 

• de vele creatieve opleidingen op MBO-niveau, op de HAN en ArtEZ hogeschool voor de kunsten 

• de modeontwerpers en grafisch designers, de beeldende en de podium-kunstenaars en musici 

• dat we met elkaar steeds weer dingen mogen ontdekken in de kunsten en ons door kunstenaars 

laten inspireren 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

8 9 10 11 12 13 14 
Valentijnsdag 
 

Deze week zaterdag is het Valentijnsdag. Een uit Amerika  

geïmporteerde dag om je geliefde te verrassen. Een mooi  

moment om je geliefde, naast de verjaardag of het  

huwelijksjubileum, te verrassen met een presentje.  
 

Relaties staan onder spanning in onze samenleving. Kijk  

maar naar het aantal echtscheidingen. Ruimte hebben en  

vinden om de liefdesrelatie aan te wakkeren. Daar  

zouden mensen in deze tijd meer tijd aan kunnen  

besteden. Ons beeld van een romantische relatie  

overschaduwt de realiteit dat je moet investeren en soms  

vechten voor een relatie. Jesse Laport, onze Arnhemmer  

stadsdichter schreef hierover een mooi gedicht. 
 

 

 

• laten we deze week bidden voor goede, stabiele relaties,  

waar partners tijd voor nemen. 
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zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

15 16 17 18 19 20 21 
Vastentijd 
 

Deze week start de veertigdagentijd: een tijd van inkeer en bezinning om toe te leven naar het 

paasfeest. Misschien beleef je deze periode met (extra) momenten van stilte of bezinning. We willen je 

uitnodigen om tijdens deze veertigdagentijd gebed en dankzegging voor de stad mee te nemen. 
 

• neem een moment van stilte om na te denken over je woonomgeving, wijk, en Arnhemse 

medebewoners 

• welke situaties of mensen komen er in je op? Bid voor Gods aanwezigheid in situaties waarin nood 

is 

• dank God voor plekken en mensen van hoop 
 

Tot slot kunnen we bidden voor alle  oecumenische initiatieven rondom de veertigdagentijd en Pasen, 

waarin gestreefd wordt om het wonder van het kruis in eenheid te beleven. 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

22 23 24 25 26 27 28 
Werkloos in Arnhem 
 

Van alle inwoners van Arnhem zaten er per 1 januari 2079 in de WW (cijfers UWV). Het is voor het derde 

jaar op rij dat het aantal Arnhemse WW'ers is gestegen. Ook het aantal langdurige WW'ers is gestegen. 
 

Een WW-uitkering krijg je als je buiten je schuld om je baan kwijtraakt, voor maximaal twee jaar - of 

korter als je minder lang aan het werk bent geweest. Niet elke werkloze zit dus automatisch in de WW.  
 

Werkloosheid kan een ingrijpende impact hebben op diverse levensgebieden: het veroorzaakt 

regelmatig mentale klachten, vermindert het zelfvertrouwen en de eigenwaarde, en kan financiële 

onzekerheid geven. Ook het verlies van structuur en sociale contacten kan leiden tot een sociaal 

isolement. Mensen kunnen ook om andere redenen aan de kant staan en leven met het gevoel van 

niet-meetellen, denk bijvoorbeeld aan mensen met een beperking of zij die arbeidsongeschikt zijn 

verklaard. 
 

 

 

 

Laten we voor deze stadsgenoten bidden: 

• dat er vertrouwen is in eigen capaciteiten  

• dat er sociale steun beschikbaar is en tijdig wordt gevonden 

• voor passend werk of dagbesteding en vacatures die aansluiten 

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt 

en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. 

De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2026 wordt de kalender gemaakt en verspreid  

door:  Wim  Bos  (Vrijwilliger  Koepelkerk),  Marieke  Meijer-Bernard  (Stadsklooster  Arnhem)  en  Rick  Jansen  (Villa  Klarendal). 

 

 Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl 


