
 

  

 

        Gebedskalender 
                 elke week bidden voor Arnhemmers 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

4 5 6 7 8 9 10 
Verslavingszorg 
 

Verslaving -lichamelijk of geestelijk afhankelijk zijn van middelen- heeft enorme gevolgen voor mensen 

die eronder lijden en hun naasten, en laat soms jarenlang sporen na.  
 

• we bidden deze week voor stadsgenoten die lijden onder een verslaving- soms duidelijk aanwezig 

en soms onzichtbaar voor anderen, maar altijd zichtbaar voor God 

• voor hen die als gevolg van verslaving kampen met (o.a.) relatieproblemen, financiële problemen, 

eenzaamheid en slechte gezondheid 

• we brengen ook in gebed alle negatieve gevolgen die verslaving in de hand werkt op de stad als 

geheel, zoals onveiligheid en eenzaamheid 

• we kunnen danken en bidden voor die plekken waar zorg wordt verleend aan verslaafden, zoals de 

Iriszorg 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

11 12 13 14 15 16 17 
Parkeren in Arnhem 

 

Het college in Arnhem wil dat de stad leefbaar, toegankelijk, veilig, gastvrij én bereikbaar blijft. Minder 

auto’s op straat zorgt voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers, voor kinderen om te spelen en 

voor iedereen om te leven. Daarom wordt in deze maand het parkeerbeleid behandeld in de 

gemeenteraad. In veel wijken is door parkeren veel overlast in de openbare ruimte. Naast de eerder 

genoemde groepen hebben vooral mensen met een beperking die afhankelijk zijn van hun rolstoel of 

scootmobiel last van overmatig parkeren in hun buurt.  
 

God geeft ons de opdracht te zorgen en te bidden voor de stad. Dat geldt ook voor de fysieke 

leefomgeving.  Laten we deze week bidden voor: 

• goede regels om parkeren in goede banen te leiden 

• creatieve oplossingen om de verhouding tussen autogebruikers  

en wijkbewoners goed te reguleren 

• wijsheid voor de gemeenteraad om de juiste besluiten te nemen 
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zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

18 19 20 21 22 23 24 
Eenheid & samenwerking 
 

Deze week staan we in ons gebeden stil bij eenheid onder Arnhemse christenen en samenwerking over 

menselijke grenzen heen. Laten we danken en bidden… 

• voor vruchtbare samenwerking in het diaconaat, daar waar kerken samen optrekken bij het 

tegengaan van armoede, eenzaamheid en psychische nood 

• voor onze onderlinge vriendschappen en persoonlijke contacten, er is meer dat ons bindt dan dat 

ons scheidt 

• voor samenwerking in het organiseren van Alphacursussen, evangelisatiewerk, geestelijke 

verzorging, vieringen in de gevangenis, vluchtelingenwerk, voor het samen optrekken in onze 

straten en wijken 

• we danken onze God, de enige Goede Herder, die ons verbindt en vasthoudt 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

25 26 27 28 29 30 31 
Ziekenhuis Rijnstate 
 

Deze week bidden en danken we voor Rijnstate. Naast het grote ziekenhuis in Arnhem zijn er in de 

regio ook locaties in Elst en Zevenaar. De poliklinische zorg in Arnhem-zuid en Velp is twee jaar geleden 

opgeheven. 
 

U kunt bidden voor alle patiënten, in het bijzonder voor hen die te maken hebben met langdurige of 

complexe zorg. Er zijn bijna 5.000 professionals werkzaam bij de verschillende vestigingen van 

Rijnstate. Een deel van hen staat onder hoge werkdruk. Wilt u daarom in het bijzonder bidden voor een 

goede, rustige werksfeer, patiëntvriendelijke zorg en voor genoeg personeel op alle afdelingen. Laten 

we ook bidden en danken voor de ruim 300 vrijwilligers. Tenslotte is een dankpunt het hoge niveau van 

de zorg: er wordt goed samengewerkt, er vindt veel innovatie plaats en er zijn zeer gedreven artsen en 

afdelingen die met passie voor hun patiënten gaan.   

 

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt 

en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. 

De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2026 wordt de kalender gemaakt en verspreid  

door:  Wim  Bos  (Vrijwilliger  Koepelkerk),  Marieke  Meijer-Bernard  (Stadsklooster  Arnhem)  en  Rick  Jansen  (Villa  Klarendal).  

 

 Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl 


