
 

  

 

        Gebedskalender 
                 elke week bidden voor Arnhemmers 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

5 6 7 8 9 10 11 
Pasen 
 

We vieren het feest van de opstanding! 
 

Laten we bidden dat de hoop en vernieuwing die voortkomt uit de  

opstanding, licht mag brengen in de stad op donkere plekken, en dat  

veel mensen in deze tijd hoop en kracht mogen vinden in Christus.  

Laten we bidden om inzicht en wijsheid, dat we als Arnhemmers  

mogen ontdekken wat het kruis en de opstanding mogen betekenen  

en dat het ons nieuwe kracht mag geven om er voor elkaar te zijn.  
 

 

 

 

 

 

Met Pasen komen we als gelovigen op verschillende plekken samen. Christelijke Arnhemmers uit heel 

veel verschillende kerken organiseren in de vroege morgenstond een paasjubel in het Sonsbeekpark, 

waar iedereen welkom is om samen de opgestane Heer te vieren (5 april, 7:00 uur, Witte villa). 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

12 13 14 15 16 17 18 
Gemeentepolitiek 
 

Eind maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. De uitslag is bekend. Aan de hand daarvan zijn 

de zetels verdeeld. De raadsleden zijn begin april geïnstalleerd. Aan de hand van de verkiezingsuitslag 

zijn er nu onderhandelingen tussen partijen om te komen tot een nieuw college van B&W. 
 

Gebed: 

• voor de onderhandelingen dat er wijsheid mag zijn om de juiste 

keuzes te maken 

• voor christenen in de diverse partijen, dat ze zich gedragen 

mogen weten door de Here God 

• voor christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP. In 

Overbetuwe heeft ChristenUnie geen zetel meer en komt SGP 

nieuw in de gemeenteraad 

• we danken voor alle raadsleden en steunfracties: we vergeten te 

vaak hoe bijzonder het is dat deze mensen zich meerdere jaren 

inspannen en namens ons verantwoordelijkheid nemen 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
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zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

19 20 21 22 23 24 25 
Rouwenden 
 

Rouw is het verwerken van een verlieservaring. Het is geen ziekte en vroeg of laat hebben we er 

allemaal mee te maken. Bijvoorbeeld na het overlijden van een dierbare, na een stukgelopen 

liefdesrelatie of bij het verlies van een fijne werkkring. Voor rouwen staat geen vaste tijd en ook er is 

geen juiste manier. Het is een proces waar mensen heel verschillend mee leven.  
 

We kunnen bidden: 

• voor mensen om ons heen die op dit moment pijn voelen na het verlies van een dierbare 

• voor hen die niet komen tot een herwaardering van het leven of op zoek zijn naar een vorm om 

verder te leven 

• voor hen bij wie het verdriet een lange tijd duurt of na  jaren weer teruggekeerd is  

• dat mensen hun verlies een eervolle plek weten te geven 
 

Laten we behalve bidden in onze stad, ook om elkaar heen staan  

en elkaar een luisterend oor bieden. 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

26 27 28 29 30 1 2 
Geestelijke verzorging 
 

Geestelijke verzorging gaat over zorgen voor wat mensen belangrijk vinden in het leven. Wat belangrijk 

is, wordt gevormd door wat we meekrijgen en meemaken in het leven en de levensvragen die hierdoor 

ontstaan. In Arnhem zijn diverse organisaties werkzaam die geestelijke verzorging bij mensen thuis 

aanbieden. Onder andere de D3de Verdieping (Centrum voor levensvragen) en Arnhem Student Point 

(voor studenten). 

 

 

 

Bidt 

• voor deze organisaties dat ze op een goede manier hulp bieden  

aan mensen in de stad 

• dat geestelijke verzorging voor iedereen mogelijk kan worden  

gemaakt 

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt 

en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. 

De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2026 wordt de kalender gemaakt en verspreid  

door:  Wim  Bos  (Vrijwilliger  Koepelkerk),  Marieke  Meijer-Bernard  (Stadsklooster  Arnhem)  en  Rick  Jansen  (Villa  Klarendal). 

 

 Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl 


